Vrijdag 311 - 5/11 — Kapoenenweekend — Lokaal

JOEPIEEEE!!! Dit weekend gaan we terug in de tijd en duiken we in de wonderlijke wereld
van onze bomma en bompal! Bereid je voor op een avontuur vol nostalgie terwijl we de
geheimen van hun jeugd ontdekken. Van oude spelletjes tot verhalen uit verviogen
tijden, we zullen de geschiedenis herleven en er een onvergetelijk kapoenenweekend van
maken!

Zondag 12/11 - Pyjama Vergadering — 10u00-12u30 — Lokaal

@ Goeiemorgen lieve kapoenen! Wij hebben goed nieuws voor jullie: vandaag mag je je
4 Dpyjama aanhouden als je naar de scouts komt. We zullen gezellig samen een film
‘% kijken onder dekentjes in de zetel! Vergeet dus zeker niet je pyjama aan te houden en
een dekentje mee te nemen.

Zondag 19/11 — Dauwtrip— 7u00-09u00 - Parking Mastenbos
Vandaag zullen we samen wandelen tot de zon opkomt! We spreken af om 7u00 aan de
ingang van het Mastenbos. Trek zeker warme kleren aan voor onze avontuurlijke wandeling.

Zondag 26/11 — Wetenschaps Vergadering — 10u00-12u30 — Lokaal A
Vandaag is het wetenschap vergadering! We gaan raketten "”‘fefi\, — - J
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lanceren, regenbogen ontdekken, hefbomen bestuderen en een == ° g
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vleugje magie beleven. Het wordt een dag vol plezier en
ontdekkingen!

Zondag 3/12 - Sintvergadering — 10u00-12u30 — Lokaal

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie
klopt daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan.
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn
laarsje. Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes over die goede oude
man? Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit volle borst
kunnen zingen voor de enige echte Sinterklaas.




Zondag 10/12 - Steunkaartenverkoop — 10u00-12u30 — Lokaal

Naar jaarlijkse traditie organiseren we de laatste zaterdag van de krokusvakantie onze befaamde
fuif Retrobal. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en vandaag zullen we in Kapellen
rondgaan om centjes te verzamelen zodat we er weer een topeditie van kunnen maken.

Zondag 17/12 - Kaartjes maken Vergadering — 10u00-12u30 — Lokaal

Kerstmis komt eraan en dat wilt zeggen veel gezelligheid en warme mensen om je heen. Voor
sommige mensen is dit niet zo evident. Daarom laten wij vandaag ons mooie scoutshart zien
en maken we kerstkaartjes voor alle mensen die er eentje verdienen! Breng alvast je
creativiteit mee naar de scouts, dan maken we er de mooiste kerstkaartjes van!

Zondag 24/12 — Geen vergadering

Aangezien we allemaal nog aan het bekomen zijn van het kerstdiner van gisterenavond en ons
aan het klaarstomen zijn voor de komende diners, laten we jullie vandaag rustig uitbuiken. Fijne
feestdagen gewenst van de hele leidingsploeg!

(filmtip voor vandaag: Home alone)

Woensdag 27/12 KERSTFEESTJE — 10u00-12u30 — Lokaal

Ohl! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Het is kerst geweest en dat vieren wij!
Knutsel een mooi cadeau/bak of kook iets lekkers/geef iets een tweede leven/... ter
waarde van maximum 3 euro. Zo geeft en krijgt iedere kapoen een cadeautje.

We zullen samen ontbijten/brunchen. Wij voorzien een lekker ontbijtje voor jullie.

Wij wensen jullie namens heel de leidingsploeg alvast een SPETTEREND 2024!




